
Kringuitstap: ‘The Battle of the Bulge ‘  
 

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober 2025 

 
In de zomer van 1944 had Duitsland zware nederlagen geleden waarin een belangrijk deel van 

het Duitse leger vernietigd was. Daarna waren de fronten echter tijdelijk gestabiliseerd zodat weer 

een pantserreserve kon worden opgebouwd. Adolf Hitler wilde nu die tanks met zijn laatste 

reserves aan manschappen inzetten voor een groot tegenoffensief waarmee hij de strijd alsnog in 

zijn voordeel hoopte te beslechten.   
 

Dit laatste grote offensief van de Duitse Wehrmacht aan het westfront vond plaats in de Ardennen. 

Op 16 december ging het offensief van start. Slecht weer bood de Duitse troepen dekking tegen 

de oppermachtige geallieerde luchtmacht. Het maakte echter ook de wegen van de Ardennen 

vrijwel onbegaanbaar. Het Noordelijke 6e Pantserleger wist wel door te breken en een dertigtal 

kilometers op te rukken maar slaagde er niet in het doorbraakpunt naar het noorden te verbreden 

doordat de Amerikaanse troepen op de heuvelrug van Elsenborn standhielden.   
 

Op de Duits-Belgische grens ligt het gehucht Losheimergraben, deelgemeente van Bullingen, 

waar op 16 december 1944 een Amerikaanse verkennerseenheid op een Duitse 

parachutisteneenheid stootte. 

De verkennerseenheid, hoewel 

niet als gevechtseenheid 

toegerust, slaagde erin om de 

parachutisten eenheid zware 

verliezen toe te brengen wat 

van groot belang was bij het 

verdere verloop van het 

Ardennenoffensief.  
 

Op zaterdag 11 en zondag 12 

oktober maken we een 

afspraak met Ere–adjudant 

Marcel Vaessen afkomstig van 

het drielandenpunt en 

voorzitter van de 

Freundeskreis Reservisten 

Eupen-Malmedy-Sankt-Vith.  
 

Onder leiding van de viertalige 

gids zullen we een aantal 

merkpunten en herdenkings-

monumenten van de strijd in 

de regio bezoeken en de details 

van de bewegingen aanhoren. 

We verplaatsen ons hierbij 

meestal met de wagen 

(carpooling), maar hou steeds 

rekening met een korte 

wandeling op een locatie.  



 
De aanval van de zesde Panzerarmee van 16 tot 19 december 1944 

 

Practisch : RV op zaterdag 11 oktober om 10.30 uur on site. (Exacte locatie zal nog aan de 

ingeschrevenen worden medegedeeld).  

Zaterdagmiddag: picnick mee te nemen  

Avondmaal en Overnachting: Hotel Schröder, Losheimergraben 13, 4760 Büllingen. 

 

 
 

Zondag: Ontbijt in het hotel  

Daarna: verder zetten van de rondrit  

Middagmaal: lunch wordt voorzien  

Omstreeks 16.00 uur: slotdrink en terugkeer naar Vlaanderen.  

Prijs met sponsoring van de vereniging:  

Tweepersoonskamer: € 125 per persoon  

Eén persoonskamer:  €  140 per persoon  

We hebben 8 tweepersoons en 2 eenpersoons kamers gereserveerd  

Aanmelding op (www.reservistenvlaamsbrabant.be) en betaling ten laatste op 26 

september op rekening KVR Vlaams-Brabant: BE24 7785 9806 1538 

Reiscöordinator: Robert Uyttebroek 
 

http://www.reservistenvlaamsbrabant.be/

